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Uitleentelefooncel 

 Bij de ingang van de Cultuurfabriek stond vorige week een grote doos op een kar. In de doos 

werden overtollige boeken aangeboden voor een spotprijs. Leuk initiatief, dacht ik. Maar dat 

kan beter. In Engeland, in het plaatsje Westbury Sub Mendip, staat de kleinste bibliotheek 

ter wereld. De gehele bibliotheek is gevestigd in zo’n typische rode telefooncel. In 

Veenendaal hebben we weliswaar een grote en de op één na mooiste bibliotheek van 

Nederland, maar de achterliggende gedachte van die kleinste bibliotheek van Engeland 

kunnen we wel gebruiken. Want wat is het geval? De kleine Engelse bibliotheek is, net als 

een “echte” telefooncel, altijd open. En dat kun je van die grote bibliotheek in Veenendaal 

niet zeggen. In de telefooncel liggen de boeken opgestapeld. Klanten hebben zelf de 

verantwoordelijkheid om wanneer ze een boek meenemen er minimaal één ander voor in de 

plaats te leggen. En zo kan er dag en nacht gebruik gemaakt worden van een steeds 

wisselende collectie. En… ook nog helemaal gratis. Goed idee, zo’n ouderwetse PTT-

telefooncel op het Kees Stipplein, vol met boeken. Met mijn mobiel kon ik al 24 uur per dag 

bellen, daar heb ik geen telefooncel meer voor nodig. In haar tweede leven als 

uitleentelefooncel kan ik nu ook nog eens 24 uur per dag een boek gaan lenen!    

 


