
 

 

 

 

Column 

 

Tatoerage 

“Hoe gaan meer inwoners de gemeenteraadsvergaderingen bezoeken?” Met deze vraag 

vermoeit de lokale politiek zich al jaar en dag. Maar de tribune in de raadzaal blijft 

angstvallig leeg. Het spel van 33 volwassen spelers die stoeien met een voorstel dat nota 

bene iedere burger aangaat, kan ook in Veenendaal het publiek niet boeien. Gek toch? Want 

bij een ander spel, waar 22 volwassen mannen achter een bal aanhuppelen, zijn volle 

tribunes een alledaags verschijnsel. Waar het gaat om publieke belangstelling legt de 

politieke arena het af tegen de voetbalarena. Aan een slecht debat of een slechte wedstrijd 

kan het niet liggen. Immers vier maal op rij verloor Oranje en toch was de Arena zondag 

(weer) tot de nok toe gevuld. Wat missen raadsleden wat voetballers blijkbaar wel hebben? 

Moeten raadsleden niet eens te rade gaan bij hun publieke evenknie? Als het niet aan het 

slechte spel ligt, moeten we maar eens naar het uiterlijk gaan kijken. De ultieme rage van de 

voetbalvelden, waarbij complete wandschilderingen, twitterberichten en intieme 

boodschappen op bovenarmen, borsten, benen, buiken en billen van de voetbalhelden 

zonder enige gêne aan het toegestroomde publiek worden getoond, moet toch ook zijn 

uitwerking in de raadzaal kunnen hebben. Het raadslid achter de katheder, die tijdens de 

vergadering zijn mouwen opstroopt trekt dan dunkt mij volle zalen !   

 


