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Het vijfde wiel 

Veenendaal heeft een nieuw college. De kersverse wethouders zijn vorige week tijdens de 

raadsvergadering in hun ambt benoemd. Veel Veenendalers zijn blij, want het team nieuwe 

bestuurders is een mooie afspiegeling van de uitslag van de verkiezingen. Ook de 

wethouders zijn blij. Zij gaan, naar eigen zeggen, een nieuwe bijzondere uitdaging aan met 

een nieuwe bestuursstijl : luisteren naar de geluiden uit de Veenendaalse samenleving. Met 

z’n vijven gaan ze er tegenaan. Ja, met z’n vijven. En dat vinden heel wat Veenendalers nou 

net een beetje teveel van het goede. Veel Veenendalers vinden een vijfde wethouder in 

tijden van bezuinigingen niet verantwoord. Er is veel kritiek. Ik zou niet graag de vijfde 

wethouder zijn. Je bent zo ongeveer een ongewenst kind of een ongenode gast. Het is dan 

ook maar goed dat we niet weten wie die vijfde wethouder is. Hij of zij is niet herkenbaar 

aan het schaamrood op de kaken of door het dragen van een rugnummer. Ook de 

parkeerplaatsen voor de wethouders onder het gemeentehuis zijn wijselijk niet genummerd.  

Is het misschien de wethouder van de kleinste partij of die met de lichtste portefeuille? Of is 

het de jongste van het stel? Het fenomeen “de vijfde wethouder” zal het college vier jaar 

blijven achtervolgen. Dat is jammer. Temeer omdat dit college met zijn nieuwe bestuursstijl, 

waarin beter luisteren naar de Veenendaler uitgangspunt is, nu al weinig geloofwaardig 

overkomt. Het is te hopen dat de Veenendaalse burger de komende vier jaar niet het vijfde 

wiel aan de wagen zal worden. 

 


