
 

 

 

 

Column 

 

Geen kunst? 

Hebt u dat nou ook? Iedere keer wanneer ik het nieuws hoor of lees, landelijk of lokaal, 

word ik weer wat droeviger. Hoe kan dat toch? Is er zoveel ellende op de wereld of in onze 

stad? Gebeuren er meer vervelende dan leuke dingen? Is het een samenzwering van de 

media tegen het ultieme geluk? Word ik met de dag “depressiever”? Het hollandse weer is 

zo’n prachtig voorbeeld van “eeuwige droefenis”. We praten er dagelijks over, maar zelden 

is het goed. Te koud, te nat, te warm, te droog. Ook de politiek “doet het nooit goed”. 

Zelden krijgen politici een complimentje. We “smullen” van missers en schandalen. Hoe 

komt dat toch? Ik weet het niet.  Wat ik wel weet is dat ik me blijkbaar teveel laat leiden 

door het “slechte nieuws”. Nou is dat niet zo gek, want wetenschappelijk is bewezen dat 

negatieve gevoelens langer in het geheugen blijven hangen dan positieve. En daar ga ik 

vanaf vandaag bewust iets aan doen!  Als tegenhanger van de negatieve gevoelens rond de 

economische crisis, het weer, de politiek, waar we collectief wel iets over te zeuren hebben, 

ga ik op zoek naar de leuke dingen van het leven. Ik worstel mij door een bulk van negatieve 

krantenartikelen en journaalblokken, op zoek naar lichtpuntjes zodat mijn omgeving 

zonovergoten is met blijde gebeurtenissen. En … ik heb het goede nieuws gevonden. Het ligt 

zomaar voor het oprapen! Zomaar bij mij “voor de deur”, in mijn straat, in mijn stad: Kunst! 

Het was dus eigenlijk geen kunst om het te vinden, maar het heet toevallig wel zo! 

 


